
Mei
01 woensdag 

Psalm 107:1-9

02 donderdag 

Psalm 107:10-22

03 vrijdag 

Psalm 107:23-32

04 zaterdag 

Psalm 107:33-43

05 zondag

1 Johannes 4:1-10

06 maandag

1 Johannes 4:11-21

07 dinsdag

1 Johannes 5:1-12

08 woensda

1 Johannes 5:13-21

09 donderdag
  

Psalm 47

10 vrijdag 

Handelingen 1:1-14

11 zaterdag 

Handelingen 1:15-26

12 zondag 

Leviticus 23:1-14

13 maandag 

Leviticus 23:15-22

14 dinsdag 

Leviticus 23:23-36

15 woensdag 

Leviticus 23:37-44

16 donderdag 

Leviticus 24:1-9

17 vrijdag 

Psalm 104:1-23

18 zaterdag 

Psalm 104:24-35

19 zondag 

Handelingen 2:1-13

20 maandag 

Handelingen 2:14-24

21 dinsdag 

Handelingen 2:25-36

22 woensdag 

Handelingen 2:37-47

23 donderdag 

Deuteronomium 4:41–5:5a

24 vrijdag 

Deuteronomium 5:5b-21

25 zaterdag 

Deuteronomium 5:22-33

26 zondag 

Deuteronomium 6:1-9

27 maandag 

Deuteronomium 6:10-25

28 dinsdag 

Handelingen 3:1-10

29 woensdag 

Handelingen 3:11-26

30 donderdag 

Handelingen 4:1-12

31 vrijdag 

Handelingen 4:13-22

04 Dodenherdenking
05 Bevrijdingsdag
09 Hemelvaartsdag

19 Pinksteren

1 - 8 mei
Psalm 107 heeft in de paastijd heel oude papieren. De psalm 
wordt al meer dan 1000 jaar op zesde paaszondag gezongen. 
In het huidige leesrooster klinkt hij in de aanloop naar die 
zondag. 

9 – 16 mei
Psalm 47:6 wordt met veel halleluja’s op Hemelvaartsdag 
gezongen: ‘Onder gejuich steeg God omhoog, de heer steeg 
op bij hoorngeschal’. Handelingen 1 maant ons echter niet te 
lang naar de hemel te blijven staren.
Leviticus zet de joodse feesten op de kalender. Pasen duurt 7 
weken, op de vijftigste dag wordt de paastijd afgesloten. Het 
Griekse woord voor ‘vijftigste’ is pentekoste (Leviticus 23:16), 
dat in onze taal verbasterd is tot Pinksteren.

17 - 22 mei
Psalm 104:30 is een echte pinksterpsalm: ‘Zend uw adem en 
zij worden geschapen, zo geeft U de aarde een nieuw gelaat’. 
Handelingen 2 vertelt van die adem, een windvlaag, ‘toen de 
dag van Pinksteren aanbrak’.

23 - 27 mei
Het boek Deuteronomium kijkt uit naar het beloofde land, 
net zoals wij in de paastijd mogen uitzien naar Gods konink-
rijk. Ook nu de paastijd is afgesloten, lezen we nog een paar 
hoofdstukken door om in Deuteronomium 5 de tien woor-
den, en in Deuteronomium 6 het Sjema Jisrael te horen: 
‘Luister Israël: de Heer onze God, de Heer is de enige’ (vers 4).

28 mei - 1 juni
We pakken de draad weer op in het boek Handelingen en 
lezen hoe het verder ging na Pinksteren. Het boek heet 
Handelingen van de apostelen – dat zouden er twaalf kun-
nen zijn, maar het gaat in feite vooral om twee: Petrus eerst, 
daarna Paulus.


